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BELANGRIJKE DATA

dinsdag 13 september : algemene ouderavond
(nadere informatie volgt nog).

vrijdag 16 september : Unesco Schoolfeest (nadere
informatie volgt nog).

dinsdag 20 september : Ouderavond Kernprocedure
groep 8.

maandag 26 september: Start 1ste blok
Talententent.

woensdag 5 oktober: Start Kinderboekenweek
donderdag 6 oktober: Studiemiddag (leerlingen vanaf
12:00 vrij).

donderdag 6 oktober: Ouders ontmoeten Ouders

vrijdag 14 oktober: Studiedag (leerlingen vrij)
maandag 17 - vrijdag 21 oktober: Herfstvakantie

WELKOM TERUG!

Lieve ouders en kinderen van DIBS,
welkom terug op school. Na een
welverdiende vakantie gaan we er samen
weer een mooi schooljaar van maken.

Dit schooljaar ontvangen jullie iedere 2
maanden een nieuwsbrief met
belangrijke informatie, nieuws uit de
klassen en nog veel meer leuks.

Veel leesplezier!


https://deindischebuurtschool.nl/
https://deindischebuurtschool.nl/
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NIEVWS

Groepen 1 & 2

Thema "allemaal mensen" start volgende week. Alle kleuters van groep 1-2 mogen volgende week een babyfoto mee naar school nemen!
Hier gaan wij mee werken in de groep.

In de onderbouw werken wij met klanken. Om de week gaan wij aan de slag met een nieuwe klank. In de klas staan er allerlei activiteiten
centraal rondom de nieuwe klank. Deze week starten wij met de klank: 'i'. De kinderen mogen om de week iets mee naar school nemen
waar de doelletter (in dit geval ') in zit. Fijn als u thuis hier aandacht aan besteedt met uw kind.

Groepen 3 & 4

De Groepen 3 en 4 zijn bezig geweest met de vreedzame school. Wij hebben regels in de klas, wij weten wat een agenda is en kunnen
opstekers uitdelen!

De groepen 3 zijn ook begonnen met de letters i en k en m. Wij weten wat een letterdoos is en hoe we deze moeten gebruiken.

Ook nieuw is het schrijven. Wat is het lastig om tussen de lijntjes te schrijven, maar wat doen de kinderen het goed!

In groep 4 hebben we nieuwe uitdagingen met taal actief en estafette. De kinderen leren wat een zelfstandig naamwoord is.

Groepen 5

We hebben een leuke eerste week gehad in groep 5A. De kinderen hebben allemaal een eigen laptop gekregen waar ze heel enthousiast
op werken. Ook hebben we veel spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Hoogtepunt van de week was de eerste les Engels,

ze deden het super en waren niet bang om in het Engels met elkaar te praten.

De twee groepen 5 hebben vanaf 5/9 lessen van Nowhere ipv. drama en dat duurt tot de herfstvakantie. De kinderen krijgen les in
fotografie, dans, drama, etc. Uw kind hoeft hier niets extra's voor mee naar school te nemen.

Wat hebben we een gezellige start in groep 5B. Voor de kinderen is er veel nieuw: het schoolgebouw, de meester en allemaal nieuwe
klasgenoten. Dat zijn best veel dingen om aan te wennen, maar de kinderen doen het ontzettend goed.

*Vanaf 9 september begint het schoolzwemmen, hierover hebben jullie een bericht op klasbord ontvangen.
Groep 6

Groep 6 heeft vanaf 5/9 lessen van Nowhere ipv. drama en dat duurt tot de herfstvakantie. De kinderen krijgen les in fotografie, dans,
drama, etc. Uw kind hoeft hier niets extra's voor mee naar school te nemen.

Groepen 7

De twee groepen 7 hebben vanaf 5/9 lessen van Nowhere ipv. drama en dat duurt tot de herfstvakantie. De kinderen krijgen les in
fotografie, dans, drama, etc. Uw kind hoeft hier niets extra's voor mee naar school te nemen.

Groep 8

Groep 8 heeft vanaf 5/9 lessen van Nowhere i.p.v. drama en dat duurt tot de herfstvakantie. De kinderen krijgen les in fotografie, dans,
drama, etc. Uw kind hoeft hier niets extra's voor mee naar school te nemen.

Nieuws uit de klassen
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JUF SARA (5A)

Wie ben jij?

Ik ben Sara van de Kamer, groepsleerkracht van groep 5A op de
Indische buurtschool. Sinds deze zomer woon ik hier in de
buurt, je zult me dus zowel binnen als buiten school
tegenkomen!

Wat eet je het liefst?
Het liefst eet ik zelfgemaakte baba ganoush met vers brood van
bakkerij Kardas op de Javastraat. Hmmmm!

Waar droom je van?

Ik droom ervan om een wijngaard te beginnen op Mallorca, waar
ik de hele dag lekker buiten kan leven. Dan zou ik ook een grote
tuin willen hebben met een ezel en geiten en kippen. Dan eet ik
elke ochtend verse kippeneieren en geniet ik bij het avondeten
van een heerlijk glas zelfgemaakte wijn.

JUF ZJuuL (34)

Wie ben jij?

Ik ben Zjuul Burgering, één van de drie juffen van groep 3b. Ik
maakte al 30 jaar kindertheater, toen ik zin kreeg om wat nieuws
te gaan leren, en naar de Pabo ging. De Indische Buurtschool is
vlak bij mijn huis en ik vond het vanaf de eerste dag dat ik hier
kwam de leukste school van Amsterdam. Dus ik ben heel erg blij
dat ik hier mag werken. Ik ben getrouwd met Ynze, die een
echte ' nerd' is en die vast af en toe ook op school komt.

Wat eet je het liefst?

Ynze kan heel erg lekker koken. ( Maar als hij niet thuis is maak
ik stiekem spaghetti met heel veel gebakken uien en
tomatenpuree... sttttt)

Waar droom je van?

Ik droom ervan om over een paar jaar ( als ik met pensioen ga)
een hele goeie juf te zijn geworden.

Juf Sara & Juf Zjuul
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Culturele UITSTAPIES voor ouders & kinderen

De indiche Buurtschool is een van de acht Familiescholen in Amsterdam.
Hierdoor kunnen we onz- leerlingen en ouders veel extra'’s aanbieden,

Dit sehooliaar arganiseren we vier culturele UITSTAPIES voor auders én kinderen.
o kunnen jullie na schooltipd famen op entdekkingstocht in Amatendam
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Cuders en kinderen van Ouders en kinderen van groep
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e gaan het Pleint heater &=n oien daar een We gaan naar het Tropenr U
Hervoorsteling

Oze koloniale erfenis

lanuarl / februarl 2023 el 2023

De uitstapjes zijn altijd op vrijdagmiddag van 1430 uur ot ongeveer 17.00 ur,
Er zijn peen kosten aan verbonden,
Voor elk ulhl.:pi: nn!.v:.h-ﬂ:n de kinderen ech Ihuhlijil'nrmulle-r in de klas

@ D indische Buurt School, Bankastraat of, 1094 ED Amsterdam, (odo] &6 01 52

DIBS Familieschool
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Beste ouders,

Elke woensdag (vanaf 7 september) is er van 08:30 - 11:00 een
inloopspreekuur van gidsen van Samen Vooruit, op locatie Balistraat 79.

Je kan bij de gidsen terecht voor ondersteuning bij verschillende problemen,

bijvoorbeeld op het gebied van administratie, werk, inkomen, huisvesting en
voorzieningen aanvragen.

De gids luistert naar jouw verhaal, en kan jou op weg helpen naar de

juiste (professionele) hulp, als dat nodig is. De gids is een vrijwilliger, dus

geen professionele hulpverlener,

Heb je vragen, of wil je kennismaken met een van de gidsen? Neem contact op
via gidsen@samenvooruit.amsterdam.

Met vriendelijke groet,

De Indische Buurt School,
Samen Vooruit

DIBS Familieschool
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Pak je kans - hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat
u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken
voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor

een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.

Gratis laptop of tablet basisschool

Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.

Aanvragen regelingen Pak je kans
U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de website:

RS A X Gemeente
X Amsterdam

DIBS Familieschool
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Beste ouder/verzorger,
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar stellen we ons graag aan je voor.
WAT DOET DE OUDERRAAD?

De Ouderraad is een groep ouders die de school praktisch ondersteunt bij het organiseren van extra activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies. We willen de
kinderen ook bijzondere momenten samen laten vieren, zodat ze mooie herinneringen overhouden aan hun tijd op De Indische Buurtschool.

WELKE ACTIVITEITEN ORGANISEREN OF ONDERSTEUNEN WE?

Op het programma van dit jaar staan onder meer een Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Paasfeest, Suikerfeest, Avond4daagse, Koningsspelen en Girls Day. Voor de ouders is
er Vadervoetbal en Moedersport.

KEN JE ‘OUDERS ONTMOETEN OUDERS’ AL?

Een speciale activiteit die de Ouderraad mee organiseert is ‘Ouders ontmoeten Ouders'. Op deze avonden eten we met de ouders samen aan lange tafels, bespreken
we een thema en wisselen we ervaringen uit over onze eigen kindertijd.
Een mooie kans om andere ouders te leren kennen!

Geen oppas? In samenwerking met Partou regelen we opvang en eten voor kinderen vanaf 4 jaar.

De eerste ‘Ouders ontmoeten Ouders’ van dit jaar staat gepland voor donderdag 6 oktober. Neem een gerechtje mee om te delen: een zelfgemaakte specialiteit of een
nog snel afgehaalde snack :)

WELKE OUDERBIJDRAGE VRAGEN WE?

Om alle extra activiteiten mogelijk te maken, vragen we aan de ouders een bijdrage van 60 euro per kind.
Voor kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. De groepsleerkrachten vertellen daarover meer.

De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. Gelukkig doet het overgrote deel van de ouders mee, zodat we de activiteiten voor iedereen kunnen blijven
organiseren.

- Je kunt de ouderbijdrage van 60 euro per leerling op de volgende manieren betalen:

- Via deze link: https://bit.ly/OuderbijdrageDIBS2223

- Via de QR Code onderaan deze brief

- Overmaken van het bedrag op rekeningnummer NL36INGB0002417776 t.n.v. Stichting Ouders Indische Buurt School. Graag naam van de kinderen vermelden.

Heb je een stadspas, dan kan je de Ouderbijdrage laten afschrijven van de gemeentelijke scholierenvergoeding. Je kunt hiervoor je stadspas scannen bij Paula
Stroosnijder (dinsdagochtend op de Banka, donderdagochtend op de Bali) of bij Mustapha Khaddari (woensdag en vrijdag op de Bali en donderdag op de Banka).
Wil en kun je meer bijdragen dan 60 euro per kind? Dat is zeer welkom. Je kunt een extra bedrag overmaken onder vermelding van ‘vriend van DIBS". We willen deze
extra middelen dit jaar graag inzetten om de aula van de Balistraat op te knappen.

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Hoikee, Marnix, Marcel, Turkan, Olivier, Samantha, Nancy, Joke

Bericht van de Ouderraad
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KOKEN ET OUDERS

Beste ouders/ verzorgers,

Dit schooljaar willen we ons project 'Ouders ontmoeten Ouders' uitbreiden met een nieuwe activiteit. Met maximaal 8 ouders gaan
we, op de dag van de bijeenkomst(en) vanaf 15u koken in de keuken op de Balistraat. Het is de bedoeling om een mooi
internationaal, kleurrijk en gezond menu te bereiden voor de ouders die deelnemen aan de bijeenkomst én voor de kinderen die bij
de opvang zijn.

Het samenstellen van het menu (vegetarisch/ halal) gaat uiteraard in overleg. De school neemt de kosten van de ingrediénten voor
haar rekening.
Het streven is om zoveel mogelijk ouders aan bod te laten komen!

De eerste datum is donderdag 6 oktober (de overige data zijn 17 nov, 26 jan, 16 maart en 25 mei)
Aanmelden kan bij Laura: laurabremmers@deindischebuurtschool.nl

Hartelijke groet en graag tot ziens in de wereldkeuken van DIBS

RECEPT

De moestuin op het dakterras is momenteel een heerlijke mengelmoes van groenten die
geoogst kunnen worden: bonen, pompoenen, paprika’s, pepers, wortels, paarse
aardappels, kruiden, bleekselderij en héél veel tomaten.

De tomatenzaadijes werden in maart in kweekbakjes gezaaid door de kinderen van 1-2C
en 3A.

In deze tijd van het jaar gaat er niets boven de puurheid van zongerijpte tomaten uit eigen
(moes)tuin.

Vandaar dit eenvoudige recept van een tomatensalade, enthousiast bereid en
voorgeproefd door de kleuters van 1-2C:

Rijpe sappige tomaten
Een stuk witte kaas (mozzarella of feta)
Verse basilicum/ tijm uit de tuin
Olijfolie
Peper en zout

- Was de tomaten en snij deze met een scherp mes in dunne plakken of stukjes
- Brokkel de witte kaas en verdeel de stukjes over de tomaten.
- Scheur de basilicum (en/of) tijm en verdeel over de schaal
- Flinke scheut olijfolie eroverheen
- Beetje peper en zout

De Wereldkeuken van DIBS
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In progress ..

Bij Bevo zijn de kinderen voor de kalender in de klas begonnen met de transformatie
van zichzelf in een fantasie figuur . Inspiratiebronnen : Papoea Nieuw Guinea, de
Wodaabe stam ( West Afrika) , Pokemons en vele eigen ideeén.

Het museum van DIBS
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Rekenen is overal!
Rekentips van het ontwikkelteam

Rekenen is veel meer dan een schoolvak, je komt het overal tegen. Thuis, onderweg, bij het boodschappen doen en het koken: de hele dag door
gebruik je aspecten van het rekenen.

Hoe kun je samen 'rekenen' op een gezellige en leuke manier?

We geven enkele voorbeelden, deze keer vooral voor jonge kinderen. Wissel jullie eigen ideeén vooral uit op het schoolplein en via klasbord!
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Samen tellen
Tafeldekken: hoeveel mensen eten er mee? Hoeveel borden, bekers, messen, vorken hebben we nodig? Wil jij ze pakken en tellen?
Ik zet het neer, zijn het er genoeg?
Boodschappen doen: Wil je 4 pakken melk pakken en in je karretje leggen? Hoeveel spullen heb je na een paar verschillende boodschappen in je
mandje?
Hoeveel treden heeft onze trap? Tel ook eens terug wanneer je naar beneden loopt.
Hoeveel stappen is het van school naar huis? ( 1000 stappen is 1 kilometer!)
Spelletjes doen, zoals Mens erger je niet, waarbij je steeds samen de stapjes van de pion telt, een hinkelbaan tekenen op de stoep en al tellend
naar de vakken springen. Terugtellen en springen kan ook!
Koken en bakken: Wil je 3 eieren voor me pakken?

Ock online is er natuurlijk veel te vinden, we tippen deze keer: Reken Web.
Hier vind je rekenspelletjes voor alle leeftijden (Rekenweb Games, bijv. Meeste chocolade, Hoe kun je 10 maken? en Games van anderen, bijv.
Zlizer, MathsUp ).

- Finr Wk
www. rekenweb.nl
o Bl
[ 1] e Es s ki ark]

De rekenrubriek
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De Kinderboekenweek

Dit jaar vieren we De Kinderboekenweek van woensdag 5 oktober tot vrijdag 14 oktober. Het
thema is “Gi Ga Groen”. Dit thema biedt vele mogelijkheden en we zullen hier dus volop
aandacht aan besteden op school!

Veel over natuur, dieren, planten, bossen, duinen, zeeén en ga zo maar door. Maar ook over
een heel actueel onderwerp als klimaat. En een mooie aanleiding om een link te leggen naar
natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis.

Verder deze nieuwsbrief geen nieuwe leestip van meester Berrie,
Maar wel een verwijzing naar de site
https://www.jozuadouglas.com/nieuws/kinderboekenweek-2022/
van kinderboekenschrijver Jozua Douglas, met een mooi openingsfilmpje van De
Kinderboekenweek en verder boordevol infomatie en leestips.

Veel leesplezier toegevvenst!
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