
19 september   - Informatieochtend nieuwe ouders #1

22 september   - Cultuurdag groep 8A

23 september   - Kinderraad #1

24 september   - Schoolreisje groep 1 t/m 4 (Oud Valkeveen)

26 september   - Schoolreisje groep 5 & 6 (Duinrell)

29 september   - Cultuurdag groep 8B

1 oktober          - Start Kinderboekenweek

6 oktober          - Cultuurdag groep 7A

6 - 15 oktober   - B8-toetsen in groep 8

9 oktober           - Ouders Ontmoeten Ouders #1

                              Thema Kinderboekenweek & Lezen

13 oktober         - Cultuurdag groep 7B

14 oktober         - Cultuurdag groep 6

16 oktober         - Studiedag, leerlingen vrij

17 oktober         - STAIJ-Studiedag, leerlingen vrij

18 - 26 oktober  - Herfstvakantie

27 oktober         - Cultuurdag groep 5A

27 oktober         - Uitnodiging voor oudergesprek via Klasbord

27 oktober         - Medezeggenschapsraad #2

28 oktober         - Kinderraad #2

28 oktober         - Ouderraad #2

31 oktober         - Informatieochtend nieuwe ouders #2

31 oktober         - Cultuurdag groep 2, leerlingen groep 1 vrij

3 - 7 november  - Oudergesprekken over de voortgang

13 november      - Ouderavond Sociaal Veiligheidplan, 

                                Mediawijsheid & Ondersteuning op DIBS

13 november      - Cultuurdag groep 3

14 november      - Cultuurdag groep 4

DIBS NiEuWS
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belangrijke databelangrijke data

Nieuwsbrief #1Nieuwsbrief #1
Lieve ouders en kinderen van DIBS, 
Dit is de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar. We zijn nog maar kort bezig, nog geen vier
weken, maar wat is er al veel gebeurd!
De hoogste tijd dus voor een nieuwe Nieuwsbrief!
Wat mogen jullie in deze uitgave verwachten:

Nieuws uit de klassen, over allerlei onderwerpen 
De docentenkamer met juf Monique
Familieschool - Ouderkring
De Wereldkeuken van DIBS is heropend!
Het Museum van DIBS is zeer actief
Goed nieuws uit Het Theater van DIBS
De Rekenrubriek van juf Monique
Taalnieuws van Meester Berrie
En dan ook nog dit!

Veel leesplezier!

De Nieuwsbrief is altijd te vinden op onze website https://deindischebuurtschool.nl 

https://deindischebuurtschool.nl/
https://deindischebuurtschool.nl/


nieuws 
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groep
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We hebben in de groepen 1-2
een goede start gemaakt in
de eerste 2 weken van dit
schooljaar. 
Er is al veel gebeurd. 
We hebben elkaar beter leren
kennen, door middel van
kennismakingsspelletjes en
verschillende activiteiten uit de
methodes.
We hebben veel aandacht
besteed aan de regels en
routines in de groep.
We hebben reken- en
taalspelletjes gedaan, 
de klanken ‘i’ en ‘u’ geleerd,
gespeeld in de hoeken en met
ontwikkelingsmateriaal. 
De kinderen hebben muziekles
gehad van meester Umberto,
BEVO van meester Paul,
gymles van meester Mark en
Superhelden gym van meester
Roemer. Wat genieten ze
hiervan!
Ook is de schooltandarts
geweest met een leuke en
leerzame poetsinstructie.
Op naar een goed schooljaar! 
We gaan er iets moois van
maken. 
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Groep 3 is een spannend jaar voor
de leerlingen. 
Ze komen als kleuters binnen en
gaan heel veel leren in groep 3. 
U zal merken dat de kinderen voor
de kerstvakantie kunnen lezen. 
Dat is heel bijzonder, want dat
maakt dat ze de wereld kunnen
ontdekken door te lezen en met
elkaar te praten over wat ze gelezen
hebben.
Wij werken in groep 3 met een van
de bekendste methodes voor
aanvankelijk lezen, namelijk ‘Veilig
Leren Lezen’. 
Misschien heb je zelf ook wel leren
lezen met een oudere versie van
deze methode, bijv. ‘boom-roos-vis’
of ‘ik-maan-roos’.
Dit jaar starten we met de nieuwste
editie: Veilig Leren Lezen Zoem.
Het bijtje Zoem is een heel geliefd
karakter van de methode en leert
de kinderen alle letters lezen. De
leerlingen gaan met hem op missie.
Dat doet hij samen met zijn nieuwe
vriendinnetje Mik, die nog moet
leren lezen, net zoals de kinderen. 
Samen ontdekken ze de wereld van
letters, woorden, zinnen en boeken.
Samen met de kinderen vormen ze
de Club van Zoem. Alle kinderen
worden lid van de club en leren
met en van elkaar.
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rekenen
We starten dit schooljaar met de methode Snappet. Zo is er een
goede doorgaande lijn tot en met groep 8. De kinderen starten op
papier en kunnen later thuis ook oefenen op de tablet. 

Schrijven
We starten dit schooljaar met pennenstreken 3. Ook dit is nieuw
dit schooljaar. De letters worden bij Zoem (Veilig Leren Lezen)
aangeboden en daarna komen dezelfde letters terug bij de
schrijfmethode.

groep
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Lezen in de ochtend
De kinderen starten iedere ochtend
met 15 minuten stil lezen. Lezen is
natuurlijk heel goed voor hun
woordenschat.
Het is de bedoeling dat ze een klein
boekverslag schrijven als ze hun
boek hebben uitgelezen. 
Rekenen
Het werken op de Chromebooks met
Snappet is nieuw, maar de kinderen
zijn er al goed aan gewend en ze
vinden het leuk! 
We hebben gewerkt aan optellen en
aftrekken, splitsen en spiegelen.
Sociaal -emotioneel / gedrag  
We werken met Vreedzaam en het
eerste blok is 'We horen bij elkaar"'.
We oefenen positief en sociaal
gedrag en om verantwoordelijkheid
te nemen voor elkaar, voor de klas
en de school (gemeenschapszin)
We hebben samen klassenregels en
afspraken gemaakt.  En we hebben
een taakjeslijst met wat de
leerlingen allemaal kunnen doen.
Da Vinci
Bij Da Vinci hebben we het gehad
over de seizoenen. De kinderen
hebben samen een tekening
gemaakt van een boom met de vier
seizoenen.
Verder hebben we het gehad over
hoe de aarde om de zon draait, 365
dagen, dat is een jaar. De aarde
draait om haar eigen as: aan de kant
van de zon is het licht en dag, aan de
andere kant is het donker en nacht.
 



nieuws 
uit de klas 

de leerlingen vertellen over de leeshoek
en de Engelse lessen. 

leeshoek 
De leeshoek is dit jaar geïntroduceerd om 
het leesplezier te bevorderen. 
Er wordt veel gebruik van gemaakt tijdens 
het dagelijkse leesmoment. 
Soms lezen kinderen samen in een toneelleesboek. 

                                                     Je kan rustig lezen op de zitzak. 
                                                     Je kan er lekker liggen, 
                                                     je vergeet de wereld om je heen
                                                     en kan warm blijven. 
                                                     elfi en Giray. 

                                              We hebben een leeshoek. 
                                              Samen hebben we bedacht 
                                              hoe we het eerlijk verdelen. 
                                              Elke week mag iedereen een keer. 
                                              We hebben een afstreeplijst. 
                                              Er mogen drie kinderen per keer.
                                                    Zeina en Marrit. 
Engelse lessen
De kinderen hebben in de eerste week in het Engels verteld over hun vakantie. 
Ze hebben geoefend met het maken van zinnetjes door te vertellen waar
ze geweest zijn. Het was leuk om te horen hoe iedereen zijn belevenissen 
kon delen in een andere taal! 
In de tweede week hebben de leerlingen Engelse gebarentaal geleerd. 
Zo konden ze op een speelse manier nieuwe woorden oefenen en meteen actief
gebruiken. 

Ik vind het leuk omdat er filmpjes zijn. 
Het is grappig.  Yassine

Ik vind de Engelse les leuk en stom omdat de filmpjes en liedjes zijn leuk en ik vind
het stom omdat ik Engels niet kan. Ik leer liedjes en Engels praten.  Ailja Selky
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                        Verslag Schoolkamp 2025
Vertrek
RRRRRRRRR. Rollende rolkoffers hoor je hier volop op 
het Timorplein, geen gesteun van kinderen met zware 
draagtassen. Behalve bij mij (Jakob). Maar goed, toen 
de bus kwam gingen we de tassen in de bus laden en 
in de dubbeldekker zitten, terwijl de ouders soms een 
beetje random zaten te zwaaien in de hoop hun de 
kinderen te vinden in die volle bus met mega veel kinderen. 
De reis was ongeveer 1 uur en 10 minuten. Toen we 
aankwamen bij de bestemming hebben de meesters 
en juffen de koffers gegooid op het gras en we moesten 
die koffers toen halen.

Wij mochten nog niet naar huis omdat het nog geen tijd was om in te checken, dus gingen wij
eten en vervolgens spelen. Na het spelen moesten we levend Stratego spelen met 7A en 7B en               
                                                                           dat was leuk, omdat het in een bos was en wij (Jakob en 
                                                                           Mohammed) vonden het leuk en gaven het van 1 tot 10 
                                                                           een 8,7 maar wij (Jakob en Mohammed) wouden nog een 
                                                                           ronde levend Stratego spelen. Helaas was het nu de 
                                                                           beurt van groepen 8. 
                                                                           Wij (Jakob en Mohammed) raden jullie wel aan als jullie 
                                                                           naar het bos gaan levend Stratego te spelen met een 
                                                                           groep mensen (ongeveer 20-40 mensen). 
                                                                           
Toen we klaar waren met levend Stratego konden we ons huisje (Vliegenzwam) in en de meesters
en juffen lieten de slaapkamers zien en na die rondleiding moesten we ons bedovertrek over het
bed doen, het kussensloop over de kussens en de slaapzak neerleggen op ons bed (Sirac had
geen slaapzak maar een dekbedovertrek mee, maar hij vond dat wel 
heel chill). 
Toen we klaar waren (eigenlijk waren we half klaar) kregen we 
een rondleiding.  De wc’s en douches waren buiten. En het huis had 
geen zachte grond maar koude stenen grond dus moesten we met 
onze schoenen in het huis rondlopen en dat was vervelend. 
En onze koffers moesten  op die stenen grond en mijn (Mohammed) 
koffer is van onder kapot gegaan. De eerste dag dat we aankwamen 
gingen wij (groepen 7 & 8) in de nacht op vossenjacht maar heel veel 
kinderen gingen huilen en toen was het niet meer leuk.
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                        Verslag Schoolkamp 2025

[DE EERSTE DAG VAN KAMP]
We gingen naar Vierhouten camping Vliegenzwam, daar gingen we ook slapen. Iedereen kwam
moe aan, maar we mochten even rusten. Daarna gingen we een spel spelen in het bos. Toen we
terugkwamen gingen we avondeten. We aten vegetarische nasi met sate en groente soep.
Iedereen ging zijn tanden poetsen. Daarna ging iedereen naar zijn kamer om zijn pyjama aan te
doen. Tot 11 uur ging iedereen praten en om 11 uur ging iedereen slapen.

[DAG TWEE!!]
Op dag twee gingen we rond half 8 opstaan.
Half negen gingen we ontbijten. Na het ontbijt moesten we omkleden en dan tandenpoetsen.
Daarna gingen we naar het zwembad, het duurde ongeveer 30 minuten rijden met de bus.
Eenmaal toen we daar aankwamen gingen we omkleden. Na het omkleden gingen we
zwemmen. Er was een grote wildwaterbaan en een disco glijbaan. Maar jammer dat het
buitenbad gesloten was. Nadat we klaar waren, gingen we weer terug.Toen we aankwamen
gingen we douchen. Daarna gingen we eten. We aten patat, kaassoufle, salade en
tomatensoep.
Na het eten gingen we wandelen over de heide. We gingen een spel spelen, de vossenjacht. Toen
we terugkwamen gingen we bij het kampvuur zitten. We zouden eigenlijk geroosterde
marshmallows eten, maar we vergaten de stokjes.Toen we klaar waren met tandenpoetsen,
gingen we naar bed om 11 uur.

[DAG 3 EN LAATSTE DAG OP KAMP]
Rond half 8 ging iedereen opstaan. Iedereen moest zich klaarmaken om te ontbijten. Na het
ontbijt gingen we tandenpoetsen. Nadat we klaar waren, gingen we nog een kleine wandeling
door het bos maken. Toen we klaar waren moest iedereen zijn koffer inpakken om te vertrekken.
Maar voordat we klaar waren, kregen we nog eerst allemaal een Wicky en een wafel. Daarna
gingen we in de bus zitten om te vertrekken naar huis.  
             
Geschreven door Rayyan en Adam van groep 7B.
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Groep 8A
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Groep 8BWe zijn begonnen met ons laatste jaar op de basisschool! 
Het is heel leuk in de klas. We hebben elkaar lang niet gezien. 
Het werken valt nog mee. We zijn vooral aan het herhalen en we
zijn aan het voorbereiden voor de citotoets. Die is al bijna. We zijn
(bijna) klaar met onze zelfportretten en op vrijdagmiddag spelen
we bordspelletjes. 

We doen heel veel leuke dingen. Tafelmaster, daarbij hebben we
een wedstrijd wie het snelst een antwoord kan geven. En we
moeten veel schrijven bij rekenen. We hebben ook al onze eerste
dramales gehad. Ook doen we mee aan de E-WASTE RACE! We
verzamelen allemaal elektronisch afval. Vandaag was elektronisch
ook een woordje in ons dictee. Voor iedereen die dit leest: breng
jullie elektronisch afval (dus kabels, kapotte telefoons, alarms,
radio’s, en alles) naar groep 8 en wij gooien het voor jullie weg! We
spelen ook veel spelletjes zoals stiltebal. Maar we werken vooral
heel hard. Echt waar.

We gingen ook op kamp naar de Paasheuvel. We hebben veel
dingen gedaan zoals: een parkour boven het water, ik heb toen echt
mijn angsten overwonnen! We deden ook een nachtspel, meester
Berrie was toen Rihanna en juf Sterre een elektrische
tandenborstel en meester Poul was een ooievaar. Of flamingo. Dat
weten we even niet meer. Het regende soms heel hard maar stopte
net op tijd voor ons kampvuur en met marshmallows en
spookverhalen. We hebben ook veel gewandeld en rupsen en
torretjes gezien. Weet je wat echt gaaf was:  het zwembad! Het
was zo leuk daar. Er waren twee glijbanen en een jacuzzi. Die avond
hadden we ook nog een hele leuke bonte avond, er waren hele
leuke optredens van kinderen en ook een dance battle. Ook de
juffen en meesters moesten tegen elkaar met een pingpong spel
en meester Berrie heeft nog een liedje van Cheb Khaled
geplaybackt. 

Groetjessss



Aan het einde van het jaar vertellen ouders hun verhaal aan elkaar tijdens de slotavond
van ‘ouders ontmoeten ouders’.

hier vertelt juf Monique een klein stukje van haar verhaal in 
'de docentenkamer'!

docenten
kamer

Waar stond je wieg?
Ik ben geboren in Amsterdam-Oost, eigenlijk heel dichtbij de school. Vanuit mijn huis keken
we uit op een klooster. Dat is nu Hotel Arena. Elke dag ging ik met mijn broertje spelen in het
Oosterpark. Daar was toen ook al een grote speeltuin, net als nu.
Wat weet je nog van je eigen basisschooltijd?
Ik zat op de 4e Montessorischool. Die zat toen nog in de Boerhaavestraat, nu is hij verhuisd
naar de Weesperzijde. Het gebouw in de Boerhaavestraat wordt nu 'bewoond’ door een
andere school van Staij, Aldoende. In de middenbouw had ik meester Nico. Deze geweldige
meester ging elke dag met ons zingen. We zongen de meest geweldige canons en we zongen
ook driestemmige liedjes. Ik heb daar enorm van genoten!
Hoe ben je op de DIBS terechtgekomen?
Na de middelbare school wilde ik naar het conservatorium,  maar mijn moeder vond het
verstandiger om eerst een ‘echte’ HBO opleiding te doen. Dus ging ik naar de PABO.
Toen ik daarmee klaar was ging ik alsnog naar het conservatorium en ben ik professioneel
zangeres geworden. Op een gegeven moment was ik zwanger en kreeg ik een kind. Daarna
had ik helemaal geen zin meer in het 'wilde’ avond- en nachtleven, maar wilde ik thuis zijn.
Dankzij mijn moeder had ik ook nog een ‘echt’ vak geleerd en vanaf 2002 ben ik juf op DIBS.

De Docentenkamer van DIBS

design by H
oi K

eeW
ong 
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head title

Het museum van DIBS

Wereldkeuken DIBS

De Wereldkeuken van DIBS

Recept van de maand meester thijs
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Er is ontzettend hard nagedacht over een manier 
om deze parel van DIBS opnieuw uit te vinden...

... EN DAT IS GELUKT!
Vorige week vrijdag heeft meester Thijs zijn eerste kookdag gehad, met groep 3.

HEERLIJKE TOMATENSOEP, MET TOMATEN UIT ONZE EIGEN MOESTUIN.
(ook de leerkrachten vonden het heel lekker......)

H E R O P E N D

H E R O P E N D
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Het museum
van DIBS meester Paul

Het museum van DIBS
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De groepen 1/2 zijn bij Bevo bezig geweest met combinaties van stift en waterverf.
De les daarna met brooddeeg, krijt en andere materialen.
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Het museum van DIBS
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De groepen 3 & 4 zijn met het taalthema gevoelens/emoties bezig geweest
met brooddeeg, wol en kraaltjes . 

Hoe ziet nou een blij, boos of verdrietig gezicht er precies uit? 
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Het theater van DIBS
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In de drama les hebben we gepraat over waarom we drama lessen geven op 
De Indische Buurt School. Sommige kinderen dachten dat mijn lessen bedoeld
zijn om een goede acteur of actrice te worden, of heel goed in de eindmusical
te kunnen spelen. Dat is zeker maar daar gaan mijn lessen in essentie niet echt
over. Nee, theaterlessen, drama is voor iedereen of je nou in de zorg gaat
werken of ook juf of meester wilt worden.
In de lessen besteed ik aandacht aan je lijf, je ademhaling en je stem.
Ik probeer met de kinderen plezier te hebben in een spelletje en dan vooral te
letten op luisteren, samenwerken, reageren, helpen of naast geduld oefenen
ook tempo maken.
We zijn deze lessen bezig met -doen alsof- een belangrijke manier om met
elkaar afspraken te maken en geloofwaardig te zijn.
We doen dat met grote gevoelens. Erg leuk maar ook best moeilijk.
Je mag natuurlijk niet lachen als je boos speelt en niemand gelooft je als je raar
doet dat je dan probeert om serieus verbaasd te spelen.
Wordt vervolgd......
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Rekenen is overal!
Rekentips van het ontwikkelteam

Rekenen is veel meer dan een schoolvak,  je komt het overal tegen. 
Thuis, onderweg, tijdens boodschappen doen, koken en bakken; de hele dag

door gebruik je aspecten van rekenen!

Hoe kun je samen 'rekenen' op een gezellige en leuke manier?
Deze keer tips voor samen tellen en tafels oefenen
(keersommen, x- opgaven).

Tafeldekken: hoeveel mensen eten er mee? 
Hoeveel borden, bekers, messen, vorken hebben we nodig? 
Wil jij ze pakken en tellen?
Ik zet het neer, zijn het er genoeg?
Boodschappen doen: 
Wil je 4 pakken melk pakken en in je karretje leggen? 
Hoeveel spullen heb je na een paar verschillende 
boodschappen in je mandje? 
Hoeveel treden heeft onze trap? 
Tel ook eens terug wanneer je naar beneden loopt.
Hoeveel stappen is het van school naar huis? (1000 stappen is 1 kilometer!)
Spelletjes doen, zoals Mens erger je niet, waarbij je steeds samen de stapjes van
de pion telt, een hinkelbaan tekenen op de stoep en al tellend naar de vakken
springen. Terugtellen en springen kan ook!
Koken en bakken: Wil je 3 eieren voor me pakken?

De rekenrubriek 
juf monique
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Tafels oefenen
De beste manier om de tafels in te oefenen is om ze hardop en ritmisch te 
‘zingen’, als een gedicht of liedje. Erbij lopen of dansen werkt heel goed 
(kan ook staand ‘op de plaats’ of zittend).
Samen met iemand oefenen is natuurlijk heel fijn, zorg er dan voor dat je in
hetzelfde tempo en ritme blijft.

Het oefenen
Stap 1. Het hele ‘verhaaltje’ (hier als voorbeeld met de tafel van 10):
“Eén keer 10 is 10, Twee keer 10 is 20, Drie keer 10 is 30 ….etc. tot Tien keer 10 is 100”.
Stap 2. Hetzelfde, maar dan terug van 10x tot 1x
Stap 3. Alleen de antwoorden, heen én ook terug.

Als je dit iedere dag een keer doet, iedere week een nieuwe tafel, heb je na ongeveer
8 weken alle tafels t/m 10 ingeoefend!

De beste volgorde om de tafels in te oefenen is:
De tafel van 1, 10, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (en als je nog zin hebt, daarna 11 en 12).
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Kinderboekenweek 2025 thema: Vol avontuur!
Het thema van de 71e Kinderboekenweek is ‘Vol avontuur!’. 

In een boek is avontuur immers nooit ver weg! 
Van woeste zeeën tot betoverende landen, een groot geheim
tot een spannend mysterie, je kunt het je zo gek niet bedenken

of het is wel te beleven met een kinderboek. 
De Kinderboekenweek van 2025 draait om het beleven van

spannende verhalen vanuit je luie stoel of warme bed. 
Ga mee op avontuur!
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Het museum van DIBS

En dan ook nog dit!

En dan ook nog dit!

uitgave 1| september - oktober '25 | Nieuwsbrief

Twee kinderen van DIBS 
hebben voorgelezen bij een 

kinderdagverblijf in de buurt. 
Juno en Samuel hebben het 

supergoed gedaan!
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En dan ook nog dit!

En dan ook nog dit!
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